Kerstfeest in de gevangenis.

In alle inrichtingen van Justitie wordt op 25 december in de kerkdiensten het kerstfeest
gevierd.

De mensen in de gevangenis voelen met Kerst nog sterker dan anders dat ze ingesloten zijn.
Veel gevangenen hebben een complexe problematiek op persoonlijk en maatschappelijk
gebied. Ze zitten niet alleen vast in de gevangenis, maar ook in hun eigen levenssituatie.
Kerstfeest is het feest van hoop en verwachting We vieren de geboorte van Jezus.

“Weest niet bevreesd’ zegt de engel tegen de herders, ‘want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de Heiland geboren, namelijk
Christus, de Heer, in de stad van David.’

Jezus is de Heiland, dat wil zeggen de heelmaker van het mensenleven. Hij gaat heelheid
scheppen aan alle gebrokenheid voorbij, persoonlijk in het leven van de mensen ¢n in de
wereld. Gods koninkrijk breekt door. ‘In de geboorte van Jezus zien we het verlangen van
God naar de mens, en het verlangen van de mens naar God’, zegt Tjeerd de Boer in zijn
dissertatie God ontmoeten in het alledaagse. We zijn dus niet alleen aan onszelf overgeleverd
om een nieuw begin te maken. We kunnen erop rekenen dat God met ons meedoet om ons
leven en de wereld te vernieuwen.

Zo is het kerstfeest bij uitstek ook in de gevangenis een feest van hoop en verwachting,

Ik wens allen in de gevangenis, de mensen die er gedetineerd zijn en de mensen die er
werken, een gezegend kerstfeest toe.
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